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          Word jouw intuitie gesmoord door gehechtheid aan persoonlijk comfort? Ik heb lang gedacht – en erop gewacht – dat mijn intuitie een duidelijke richting zou aangeven. Eigenlijk hoopte  ik dat ik met één goede intuïtieve ‘treffer’ de route zou zien om harmonie, geluk en voldoening in mijn leven te brengen. Helaas, zo heeft …
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          Als je in gevecht bent met de realiteit, verlies je. Maar slechts 100% van de tijd.Byron Katie Er is altijd zo’n punt in een coachingstraject, dat de coachee ontdekt dat vervelende of nare gevoelens en ervaringen zich toch blijven voordoen. ‘ Ondanks’ alle inzet. Ook als het lukt om patronen te …
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          Het eeuwige licht verlichte ons. ‘ Het eeuwige licht verlichte ons’, plachtte mijn opa altijd tegen mij en mijn boer en zus te zeggen als hij langskwam. Plechtstatige woorden, maar met zijn lieve ogen erbij klonk het als een soort van zegening. Telkens als ik een kaars aansteek, …
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Herken je dat, dat je soms zo kunt rondlopen met een vraag, een verlangen, een strubbeling, de onopgeloste zaken in je hart? Dat je merkt dat je langzaam doffer wordt? Je vlammetje niet kunt voelen? Alles even niet helder kunt zien? Je voelt je moe. Je ervaart een knagende onrust. 
Weet je dan welkom bij mij. 

Ik ben opgeleid in verschillende therapeutische en andere werkvormen, zoals Past Reality Integration (PRI), de Polyvagaal Theorie, Energetisch Waarnemen en Vedic Art. Uitgangspunt is wat aansluit bij jou en jouw proces op dit moment. Want:


‘Uw leven, dat is van u’.
Griet Op De Beeck

Wat is er fijner dan voelen dat je werkelijk een stuk grond onder je voeten kunt krijgen, waar je eindelijk van jezelf op mag gaan staan? Dat je uit mag reiken naar het universum en naar wat het leven jou te bieden heeft. En daar dan echt van mag genieten en uit kunt delen aan anderen.



Gun jezelf een ontmoeting. 







Weet dat je welkom bent.    



– Liesbeth Aarts
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